
   

   Boom 

 

 

Daar waar wonden helen 

groeien kringen 

tot een alziend oog. 

Geen tranen meer! Geduld! 

Een nieuw seizoen zal brengen 

wat men nooit vermoeden zou. 

 

Weinig heb ik nodig 

alleen een droppel dauw 

een schimp van zon (zo nu en dan) 

voor mijn kruin en bast. 

 

Al zijn mijn takken weggesnoeid 

En vallen blad’ren om mij heen – 

Het sap stroomt wel omhoog. 

Mijn tenen zijn gekromd verankerd 

vinden willig hun houvast 

in het zand tussen de klinkers. 
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