De schilder of de Reis

De verf spat op het lege doek
Druipt vervolgend druppelloos
De weg die ik voor hem verkoos
En gaande scheppend zoek.

Een schaduw hier, een diepte daar
Gedreven stuur ik mijn penseel
Maak kleurenbrij tot een geheel

Totdat ik denk: “t Is klaar!”

Dan neem ik afstand een paar stappen —
Schoon mijn vingers aan wat lappen —
En zie alleen wat mis ging maar....

Aanschouw met weemoed dit bewijs:
Ik ben nog lang geen kunstenaar —
Ik ben alleen op reis.
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